
 

Jrg.25-nr 12 

Zondag 30 november 2025 – 10.00 uur 
liturgische kleur is paars 

1e zondag van Advent 

 

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 
 
voorganger  ds. Marjo den Bakker 
lector   Ida van der Linden 
organist  Hans van de Weg 
ouderling  Anneke van Bleek 
diaken   Willemien de Mol 
koster  Henk Nobel 
beamer  Martin de Mol  
 
 
Uw gaven worden gevraagd voor 

1. Inloophuis De Hoop Dordt 
2.  Wijkkerk 
3. Toekomst van de kerk 

 
☺ Nevendienst Anne-Marie van de Weg 
☺ Crèche  Mirjam Soethoudt 
☺ Tienerdienst André Boesberg   

 
 
Bij de dienst 
Op deze 1e Advent lezen horen we een gedeelte uit Matteüs 24, onderdeel van de 
zogenaamde rede over de laatste dingen. De aanleiding voor de rede is de vraag die 
de leerlingen aan Jezus stellen: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en 
aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’ 
Wellicht willen wij dat ook wel graag weten. Het evangelie bepaalt ons bij het niet 
weten en bij geduld. Niet de sterkste eigenschap meer in een tijd waarin we denken 
dat alles maakbaar is. Daar staat de vertragende oproep tegenover: ‘wees 
waakzaam’. 
ds. Marjo den Bakker 
  

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


 

ORDE VAN DIENST 
 
Woord van welkom  

Inleidende orgelspel Nun komm, der Heiden Heiland, BuxWV 211  
D. Buxtehude  

 
-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 

 
- De gemeente gaat staan – 

 
Stil gebed 
Aanvangslied   Psalm 25: 1 en 2 
 
Bemoediging en groet  
 
   - De gemeente gaat zitten – 

 

Adventskaars wordt aangestoken  

De liturgische schikking wordt toegelicht 

Zingen:   Lied 458 (meerstemmig) 

 
Kyriegebed 
Zingen:   Lied 463: 1, 2, 6, 7 en 8 

 

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst  - 
 
DE SCHRIFT 

Gebed van de zondag 
1e Lezing:   Jesaja 2: 1 t/m 5 
Lied hierbij:  Lied 447 
2e Lezing:    Mattheüs 24: 32 t/m 44  
Lied hierbij:   Lied 751 
 
 
Uitleg en verkondiging  

Kort orgelspel 

Lied in antwoord:  Donker zijn soms mensendagen  
(melodie: lied 801) 

 
     Donker zijn soms mensendagen 
     als de onmacht hoop weerspreekt. 
     Nergens sporen van een teken 
     dat de ban van wanhoop breekt. 



 

     In de diepte het verlangen 
     om die stem weer te verstaan, 
     aangeraakt, gewenkt te worden 
     en opnieuw op weg te gaan. 
 
     Uitgezworven, vastgelopen, 
     een vaag heimwee naar het licht. 
     Speurend naar het kleinste teken 
     van een droom, een vergezicht. 
 
     Uit het dode hout geboren 
     al aanwezig in de nacht 
     groeit een twijg de angst te boven, 
     groene bron van levenskracht. 
 
 

-De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  - 
 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Toelichting op de gaven en inzameling  
Berichten vanuit de gemeente  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 
 
 

- VAN BINNEN NAAR BUITEN- 
 
   - De gemeente gaat staan – 
 
 
Slotlied  Lied 433 
 
Heenzending en zegen 
Gezongen antwoord:  Amen, Amen, Amen. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Collectedoel diaconie: Inloophuis De Hoop 
Het inloophuis in Dordrecht biedt al ruim 16 jaar een plek 
waar kwetsbare mensen terecht kunnen voor ontmoeting. 
Iedere dag zijn er 50 à 70 gasten. Er komen veel daklozen, 
maar ook mensen die behoefte hebben aan gezelligheid en 
een praatje, een kopje koffie/thee of een luisterend oor. 
Wilt u dit doel steunen, scan de QR code, maak uw bijdrage 
over via de Wilhelminakerk-app of naar 
NL28RABO0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van 
Wilhelminakerk 30 november 2025. 
Namens de diakenen, Ron Ouwerkerk 



 

Symbolische schikking 
In de adventstijd sluiten we aan bij het jaarthema ‘Kijk! Laat je verrassen door het 
werk van Gods Geest.’  Dit thema nodigt ons uit om bewust stil te staan bij de 
onverwachte manieren waarop de Geest werkt; binnen de kerk en daarbuiten. Het 
helpt ons om met open ogen en een ontvankelijk hart Gods aanwezigheid te 
herkennen in het alledaagse. Het uitgangspunt is: het licht verwachten. We beginnen 
in het donker, maar het licht is er al, soms nog in de verte. 
 
30 november 2025: Eerste Advent 
Donker is het. 
Een witte duif 
Fluistering van hoop. 
Bessen, bloemen, schaduw. 
Waar wacht het licht? 
Misschien heel nabij. 

 
In de schikking staan vier kandelaars met kaarsen opgesteld. Tussen de eerste en 
tweede kandelaar zweeft een enkel duifje. Op de boomstammetjes en in de flesjes 
donkere materialen: callicarpa, liguster, bloeiende heide, dennenappels. Paars is de 
kleur die ons tot inkeer roept. De donkere bessen en bloemen benadrukken het 
donker van de adventstijd. 
Eén kaars brandt. Maar dit donker wil ons niet verlammen. Het daagt ons uit om 
open te blijven staan. Om te leren het mooie te zien in wat donker is en de hoop te 
vinden die daar verscholen ligt. 
Groep symbolisch schikken 

 
Kerststal 2025 
De voorbereidingen voor het opbouwen van de kerststal en het versieren van de 
kerkzaal zijn al in volle gang en in de week van 8 december gaat het echte werk 
gebeuren. Of eigenlijk al op zondag 7 december, want dan moeten alle dozen met 
kerstballen en doeken, slingers, onderdelen van de stal enz. weer van zolder 
gehaald. En daarbij kunnen we uw hulp hard gebruiken!  Helpt u mee na de dienst 
(en vóór de koffie)? Als er voldoende mensen meedoen kunnen we weer een mooi 
treintje maken, zodat alles snel naar beneden gehaald is. Alvast bedankt!  
 
NB u kunt ook dit jaar weer uw vetplanten of woestijnachtige planten (denk aan 
palmen, sansevieria’s, varens e.d.) laten logeren in het decor van de kerststal. Deze 
kunt u zondag 7 december meebrengen en achter de linker glazen deur in de 
kerkzaal neerzetten. Of u kunt ze, in overleg met ons, langsbrengen op maandag of 
dinsdag.  
Christa, Marijke, Rineke, Willemien    

 
Dordrecht-Dordrecht 
Het is al even geleden dat er een stukje onder deze kop verscheen. 
In november bezocht een kleine delegatie onze zustergemeente in Dordrecht in 
Zuid-Afrika. 



 

Ooit werd geld dat verdiend was met wilgenknotten besteed aan fruitbomen. Die 
actie is voortgezet en op de foto's is te zien dat perzikboompjes overhandigd werden 
aan gezinnen die deelnemen aan het tuinproject. 
Ook is er (door het opheffen van de door de Wilhelminakerk betaalde 
internetrekening) geld vrijgekomen en geschonken aan de Fieldband. Deze groep 
wordt gerund door vrijwilligers, maar er is  geld nodig om de vervoerskosten naar 
optredens  te betalen of een instrument te vervangen. 
De Fieldband is een sociaal project. De kinderen hebben verschijningsplicht en er 
wordt goed toegezien op de schoolprestaties. 
Ook werden bezoeken gebracht aan de Munnikvilleschool en de Nerinahof. 
Bezoeken zijn nuttig om de contacten te onderhouden. 
Een groet namens de commisssie van Annet de Vries-Koppe 

 

        
 
Rugzakkenactie 13 december 2025 
Al eerder schreven we over de rugzakkenactie van Broodnodig/Samen Dordt. 
Op 13 december kunnen bij de Kruiskerk aan de Vrieseweg 64 tussen 10.00-12.00 
artikelen ingeleverd worden voor deze actie. In de Wilhelminakerk kunt u meedoen 
door op zondag 7 december en woensdag 10 december artikelen voor deze actie in 
een krat te deponeren. De diakenen brengen wat opgehaald is naar de Kruiskerk op 
13 december. De diaconie heeft al een bedrag aan deze actie overgemaakt, maar u 
kunt ook zelf daadwerkelijk meedoen. 
 
Wat is er nodig: 
-shampoo, douchefris of deodorant 
-tandenborstel, tandpasta 
-sokken, ondergoed of T-shirts 
-handschoenen, zakdoekjes 
-iets lekkers, pakjes drinken 



 

-kaart (zonder achternaam of adres) 
-oude slaapzakken, gebruikte jassen 
Rugzakken zijn al aanwezig. 
Hartelijk dank namens Broodnodig. 
Namens de diakenen Annet de Vries-Koppe 

 
 
Voedselbank  
In de maand november is het inzamelen van:  
Bloem/meel, pannenkoekenmeel, stroop, poedersuiker, 
rozijnen/krenten. 

 
Kerkelijke agenda 
zo 7 december      10.00 uur Wilhelminakerk – ds. Evelien Plaisier 
2e Advent      10.30 uur De Merwelanden – ds. Hans van der Sterre  
                    
 
 
 

W i l h e l m i n a k e r k   Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht   
predikant:     ds. Evelien Plaisier,  
kerkelijk werker: Jan-Herben van Dijk 
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl    
wijkkas WK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk en in de omschrijving: 

soort betaling 
digitale WoZ Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website: www.dewilhelminakerk.nl  
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com       (vóór donderdag 19.00 uur) 
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